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 Margot 

Ik ben 26 jaar oud. Eigenlijk heb ik nog niet zoveel 

van de wereld gezien, op een paar verre reizen en 

ervaringen na. Zo zat ik ooit wel eens in een veel te 

klein busje met veel te veel mensen. En ik kwam daar 

dan na een kwartier al helemaal bezweet en met een 

bedrukt gevoel uit. Shewit, ook 26, heeft eigenlijk al 

teveel van de wereld gezien. Ze heeft een zoontje, 

Philemon. Die is nu 5 jaar oud. En vier jaar geleden 

vluchtte Shewit samen met Philemon vanuit Eritrea 

naar Ethiopië, van Ethiopië naar Soedan, van Soedan 

naar Libië, van Libië naar Italië en tot slot eindigde 

zij hier in België. 

 

Shewit 

We zijn vertrokken van Soedan naar Libië in een 

kleine auto met 30 mensen. De auto rijdt met te hoge 

snelheid, en die stoppen niet als er iemand valt, als 

er iemand honger heeft of dorst heeft, stoppen ze 

niet. Als iemand ziek is, stoppen ze ook niet. Er 

waren mensen die bij ons zitten, doodgegaan. We 

waren een lange route gegaan en met een lijk in onze 

groep. Van land naar land gaan, illegaal, dat is echt 

gevaarlijk. Wij moeten een zee oversteken, zonder 

boot. Gewoon op plastic flesjes, Philemon op mijn 

rug, moeten wij lopen van politie, verbergen, rennen, 

zonder schoenen, zonder eten. 

 

Margot 

Shewit is niet de enige die Eritrea ontvlucht. Eritrea 

wordt wel eens het Noord-Korea van Afrika 

genoemd. In geen enkel land worden mensen zo 

gecontroleerd. Sommige Eritreeërs beschrijven hun 

land als een gevangenis.  

 

Shewit 

Uiteindelijk, wij zijn dankbaar dat wij in Soedan weg 

konden. Want wij zien ook mensen die met ons 

vertrokken zijn, in de zee verdrinken. Echt moeilijk 

om te zeggen. Ik heb geen woorden genoeg. Wij 

hebben in Soedan ook 10 dagen zonder eten 

gebleven, tot het geld betaald is door familie, die in 

het buitenland woont, aan de smokkelaar betaald. 

Voor mijn zoon, meer dan mijn toekomst, wil ik de 

toekomst van Philemon beter zien. Dan is mijn route 

door het succes van Philemon betaald.  

 

Margot 

Waw, deze vrouw is sterk. Ze glimlacht de hele tijd 

naar mij, vraagt of ik nog een theetje wil. Ze wil 

duidelijk dat ik mij thuis voel.  

 
Shewit 

Ik wil ook zeggen dat ik niet ga stoppen tot ik mijn 

droom bereik, zodat de toekomst beter is voor ons 

twee. Dat wij ons thuis voelen.  
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Heb je een man/vrouw? 

Weet je nog wanneer je wist: dit wordt míjn man/vrouw? Vertel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je ooit verhuisd naar een hele nieuwe omgeving? Waarom? 

Was dat plezant? 
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Heb je een diploma? 
Heb je zelf gekozen voor je studies? 

Of heb je zelf gekozen om níet te studeren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Waar woon je?  

Heb je die woning zelf gekozen? 

Vertel eens waarom (niet)? 
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Ben je ooit ergens voor weggevlucht? 

Kun je daarover vertellen? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Zijn er beslissingen die je hebt 

genomen, waarvan je nu spijt 

hebt? 
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Heb je kinderen? 

Heb je dat bewust zo beslist? 

Waarom jouw keuze? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zijn er beslissingen, waarvan je nu spijt hebt 
dat je ze niet hebt genomen? 
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Mogen je kinderen zelf kiezen of kies jij liever voor hen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ben je al eens op zee geweest? Op welke 

manier? 

Zou jij, zoals Shewit, een zee durven 

oversteken op plastic flesjes? 
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Ben je al eens geopereerd? 

Had je dat zelf beslist? 

Mag je dat zelf beslissen? Wie moet het anders doen? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij, zoals Shewit, ook wel eens bang geweest voor de politie? 

Voel je je veiliger als er politie in je buurt is? 
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Heb jij wel eens met heel veel mensen in een klein busje gezeten? 

Was dat leuk? 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ben je wel eens in een omgeving 

geweest waar je niets van snapte? 

Vertel daarover. 
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Heb je een auto (gehad)? Vind je auto’s duur? 

Vond je het moeilijk om daar geld aan uit te geven? 

 
 

 

 

 

 

 

Zijn er belangrijke beslissingen die andere mensen voor jou genomen 

hebben? Vond je dat goed?  
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Heb je wel eens dingen gedaan die echt gevaarlijk waren? 

Waarom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Heb je al eens een huis gekocht?  

Was dat plezant? Waarom 

(niet)? 
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Wat moest Shewit volgens jou doen om een goede moeder te zijn: vluchten 

of thuis blijven? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ga jij graag shoppen? 

Koop je dan veel? 
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Je bent nu in Vlaanderen. 

Is dat toeval of heb jij dat zo beslist? Waarom? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heb je kinderen? 

Hoe heten ze? 

Heb jij die namen gekozen? 
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Heb je wel eens ontslag genomen op 
je werk? Hoe was dat: was je toen 

blij? Nerveus? Droevig? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben je wel eens in een heel andere omgeving op reis geweest? 

Was dat leuk? 


